
Ik stop ermee, want...

WeetjeWeetje
Een rechter in Israël moest armen en 
weduwen juist beschermen. Dat had 

de Heere in de wet geboden.

WeetjeWeetje
Weduwen waren in die tijd vaak arm en kwetsbaar 

omdat ze geen man hadden die voor hen kon werken. 

Wo� dhusselsWo� dhussels
Welk woord uit de gelijkenis kun 

je van deze letters maken? Bedenk 
daarna een vraag bij de gelijkenis met 

dit woord als antwoord.

Wo� den kleurenWo� den kleuren
Lees de woorden. Geef ze daarna de 
goede kleur: roze of groen. Passen 

ze bij de rechter uit de gelijkenis of 
passen ze bij God? 

kom! rechtvaardig

hou opga weg

vol liefde onrechtvaardig

geen medelijden ga door!
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GespreksvragenGespreksvragen
Blijven bidden valt niet altijd 

mee. Welke gedachten heb jij? 
Bespreek het met elkaar en vul 

allemaal een antwoord in.

Kies en bespreek wat jou
helpt om te blijven bidden:

»  

»  

Ik ga door, want...

» Een Bijbeltekst op een zichtbare plek
» Mijn gebeden uitschrijven en bijhouden 

hoe en wat God verhoord heeft .

» Een gebedslijstje in mijn Bijbel
» Als vrienden elkaar bemoedigen en 

aansporen via Whatsapp

»  


