Wal fijn dat je de blijde
boodschap will delen mef,
niet - Kerkeli jKe Kinderen/

De betekenis van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus is veel-
omvattend. Het is een keerpunt in de geschiedenis. Het hele leven staat daardoor
in een ander perspectief. Niet alleen op wereldniveau, maar ook heel persoonlijk

in het leven van individuele mensen.

Elk kind heeft persoonlijk de Heere Jezus nodig, verlossing van zijn zonden, een
nieuw leven. Grote zaken voor kleine hoofdjes. Kinderen horen en begrijpen het
Evangelie vaak niet in één keer. Wie eigenlijk wel? De Heere Jezus vertelt Zijn
discipelen kernachtige en diepe dingen. Maar beetje bij beetje. Laten we Zijn

voorbeeld volgen.

Als het kan, blijf dan gedurende jaren contact zoeken met dezelfde kinderen. Ze
gaan je vertrouwen en zien iets van het christelijke leven. Begin vrijmoedig vanaf
het begin al met ‘een beetje’. Creéer de gelegenheden, bijvoorbeeld met deze

paashanger.

Beetje bij beetje, maar laat het kind niet verdwalen tussen de details van de chris-
telijke leer of christelijke leefregels. Het kind moet de levende Jezus leren kennen

en zich aan Hem toevertrouwen. Jezus... want wie Hem vindt, vindt het leven!

Beetje bij beetje, dat zijn vaak korte opmerkingen of een klein Bijbels verhaal. De
opmerking leg je niet meteen helemaal uit. Wacht af hoe het kind reageert en of

het met je mee gaat denken. Dat bepaalt hoe je verder gaat.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

- Johannes 3:16 “
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Tips
@

Ga samen de hanger knutselen en maak het gezellig. Als je de hanger alleen

uitdeelt, kun je overigens ook vaak wel een opmerking kwijt.

Neem je voor om in ieder geval één opmerking te maken. Mediteer, dank en
bid erover, dan ben je voorbereid als er een gesprekje ontstaat. Als je je zelf

verwondert, is dat merkbaar. Als het voor jou slechts theorie is, ook.

Voorbeelden van opmerkingen die je bij de hanger kunt proberen (niet allemaal
tegelijk):
Jezus heeft echt geleefd, net zoals jij en ik nu leven. Maar Hij stond op uit
de dood.
Jezus leeft nu nog steeds. Hij is heel bijzonder. Ik hou veel van Hem.

Jezus wilde Zelf lijden en sterven aan het kruis. Waarom zou Hij dat

willen?

Omdat Jezus wilde sterven aan het kruis en opgestaan is uit de dood heb ik

nu een nieuw leven.
Zonder Jezus zou ik niet gelukkig kunnen zijn.

Jezus wilde sterven aan het kruis om ons te redden. We zijn echt verloren

zonder Hem.
Tedereen mag geloven in Jezus. Dan krijg je een nieuw soort leven.

Zal ik je straks een verhaal voorlezen over Jezus die opstond uit de dood?
(Je kunt ook wijzen op de QR-code in de kaart. Deze verhalen zijn speciaal

ontwikkeld voor kinderen zonder voorkennis.)

Blijf bidden voor de kinderen waarmee je contact hebt.
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