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Uitleg leidingdeel

Om je als leidinggevende te helpen bij het voorbereiden van de clubavonden, hebben we in
dit leidingdeel alle hiervoor benodigde informatie op een rij gezet.
In dit leidingdeel tref je het volgende aan:

e Algemene didactische tips die je kunt gebruiken om eens een keer op een andere manier
een vraag of opdracht te bespreken.

e Achtergrondinformatie bij het geheel van de Handreiking.

e Informatie die direct betrekking heeft op de verschillende schetsen. Deze informatie bevat:

O

Benodigdheden
Alles wat je nodig hebt om deze avond goed te laten verlopen, staat hier op een rij.

Lezen
Suggesties voor passende bijbelgedeelten. Er worden meer bijbelgedeelten genoemd
dan in de Handreiking behandeld worden, zodat je eventueel kunt kiezen.

Zingen
Passende psalmen en liederen worden genoemd. De liederen komen uit de Gele
Bundel of Uit aller mond.

Bidden
Passend bij de schets geven we enkele gebedspunten weer.

Doelstelling
Kort op een rij wat het doel van de avond is.

Achtergrondinformatie
Een exegese bij het bijbelgedeelte dat in de bijbelstudie behandeld wordt.

Alternatieve (start)opdrachten

Andere opdrachten, extra filmpjes of ideeén om een vraag te verwerken staan hier
genoemd. Als leidinggevende kun je zo de avond zoveel mogelijk aan laten sluiten bij
jouw doelgroep.

Antwoorden
Hier worden de antwoorden op de vragen uit de Handreiking gegeven.

We hopen dat deze extra informatie je helpt om makkelijk met deze Handreiking aan de slag
te gaan. Bedenk dat het een handreiking is. Je kunt dus steeds kiezen wat je gebruikt en op
welke manier. We hopen dat het gebruik van deze Handreiking tot zegen is voor de jongeren
en leidinggevenden!
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Didactische handreiking

Het bespreken van de vragen kun je vari€ren. Hieronder volgen enkele manieren waarop je
de vragen kunt bespreken.

Denken > delen > uitwisselen

Het denken, delen en uitwisselen is een proces waarbij jongeren eerst zelf nadenken, daarna
in een klein groepje hun gedachten delen en deze ten slotte in de grotere groep uitwisselen.
Het voordeel van deze werkwijze is dat de betrokkenheid gestimuleerd wordt. Bovendien wordt
door het uitwisselen van gedachten en het gezamenlijk formuleren van een antwoord het
aantal meningen beperkt. Dat maakt de gezamenlijke nabespreking overzichtelijker. Hieronder
worden een aantal didactische werkvormen uitgelegd, waarmee dit proces van denken, delen
en uitwisselen gestalte kan worden gegeven.

Eén-tweetje

Vraag de jongeren om individueel over een vraag of opmerking na te denken (en eventueel
iets op te schrijven). Daarna bespreken ze in tweetallen hun antwoorden. Eventueel wordt per
tweetal een beste antwoord gekozen. Dit antwoord wordt vervolgens plenair uitgewisseld.
Uitbreiding: de tweetallen bespreken de antwoorden met een ander tweetal. Per viertal wordt
het beste antwoord gekozen, dat vervolgens plenair wordt uitgewisseld.

Placemat

De placemat is een variant van het ‘Eén-tweetje’, waarbij papier en pennen
[ worden gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vel op A3-formaat. Verdeel het vel
papier zoals in het voorbeeld. Elke jongere denkt individueel na over een vraag
of opmerking, waarna hij het antwoord opschrijft in één van de hoekpunten. De groepsleden
bespreken de antwoorden die zijn opgeschreven in de hoekpunten. De gemeenschappelijke
antwoorden of het beste antwoord wordt in het middenvak opgeschreven. Het antwoord in het
middenvak kan plenair worden uitgewisseld.

Expertgroep

De jongeren denken in verschillende groepen na over een deelonderwerp. Elke groep is nu
expert in (heeft kennis over) één deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepjes
gevormd waarin alle bestudeerde deelonderwerpen vertegenwoordigd zijn. Elke jongere is
binnen de nieuwe groep expert in een deelonderwerp. De eerder opgedane kennis wordt in de
nieuwe groep gedeeld.

Voorbeeld: Elk groepje jongeren verdiept zich in één vraag. Vervolgens worden nieuwe
groepjes gevormd waarbij in elk groepje alle bestudeerde vragen zijn vertegenwoordigd. Elk
groepslid is ‘expert’ in één vraag en deelt deze kennis met de andere groepsleden.
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Meningen uitwisselen
Om het uitwisselen van meningen te stimuleren, kunnen onder meer de volgende werkvormen
worden gebruikt.

Gekleurde kaarten

Elke jongere beschikt over een rode en groene (en eventueel oranje) kaart. Er kunnen ook
andere kleuren worden gebruikt. Een stelling wordt geprojecteerd en/of voorgelezen. De
jongeren steken één van de kaarten op (rood=niet mee eens; groen=mee eens; oranje=twijfel).
De meningen worden geinventariseerd en eventueel genoteerd. Het opsteken van kaarten is
een goede aanleiding om door te vragen naar argumenten.

Duimen
In plaats van gekleurde kaarten wordt een duim opgestoken. Duim rechtop = mee eens; duim
naar beneden = niet mee eens; duim horizontaal opgestoken = twijfel.

Binnen- en buitenkring

Verdeel de jongeren in twee gelijke groepen. De eerste groep vormt een binnenkring. De
tweede groep gaat hier in een kring omheen staan: de buitenkring.

Een jongere uit de binnenkring vertelt een mening of antwoord aan een jongere uit de
buitenkring. Laat één van de kringen op een bepaald moment één of meerdere plaats(en)
draaien, zodat een nieuw tweetal ontstaat en de meningen/antwoorden opnieuw worden
uitgewisseld. Herhaal het draaien en uitwisselen een aantal keren.

Inventariseren
Om op een speelse manier antwoorden of meningen te inventariseren kunnen onder meer de
volgende werkvormen worden gebruikt.

Post-its

Laat de jongeren hun antwoord of mening opschrijven op een post-it, een memoblaadje met
plakstrip. Laat de beschreven memoblaadjes opplakken op een centrale plaats. De post-its
kunnen, indien gewenst, door de jongeren gegroepeerd worden rond vergelijkbare antwoorden
of meningen. Bespreek de reacties.

Muurtje bouwen

Antwoorden of meningen worden op een A4-papier geschreven. Bij de gezamenlijke
bespreking wordt met de A4-papieren een muurtje gebouwd. De belangrijkste antwoorden en
meningen worden onderop geplakt, de minder urgente zaken komen daarbovenop. Gebruik
plakband of kneedgum om het papier op te hangen.

Woordweb

Inventariseer antwoorden of meningen op een whiteboard, flap-over of groot vel papier. Maak
een woordweb waarin informatie kernachtig en geordend wordt weergegeven. Opmerkingen
over hetzelfde onderwerp worden in kernwoorden bij elkaar opgeschreven.
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Algemene inleiding

“Ik ben ...” Het zijn de eerste woorden die klinken als je iemand ontmoet en je voorstelt. Door
de Bijbel heen vinden we deze woorden ook steeds terugkomen, en wel in de Naam van God
Zelf. Als Hij Zich aan Mozes bekend maakt, zegt Hij dat Zijn Naam is: Ik ben Die ik ben. Met
de uitspraak lk ben hoor je dus God Zelf spreken. Dat is dan ook precies wat de Heere Jezus
zegt als Hij Zich tijdens Zijn leven op aarde openbaart als de Ik ben. Hij is God Zelf. En zo
worden al die beelden die Hij gebruikt in de Ik ben-uitspraken beelden die iets laten zien van
Wie de Heere is. Hij is de Herder die zorgt voor Zijn schapen. Hij is het Licht om het donker in
deze wereld te verdrijven. Hij is het Brood dat echt voedt. Hij is de Weg naar God. We hopen
dat deze Handreiking de heerlijike Naam van onze Heere Jezus Christus dicht bij de jongeren
brengt en dat Gods Geest dit onderwijs zegent.

Deze Handreiking behandelt de Ik ben-uitspraken van de Heere Jezus. In het Evangelie naar
de beschrijving van Johannes vinden we zeven van deze uitspraken. De vier schetsen uit deze
Handreiking staan stil bij zes van de zeven uitspraken, de laatste uitspraak is te vinden in een
een extra, aanvullende online schets. Zo kun je ervoor kiezen om alle zeven uitspraken te
behandelen en heb je dus vulling voor een extra bijeenkomst.

Een handreiking wil dit materiaal voor jou als leidinggevende zijn. Je kunt de boekjes gebruiken
op een manier die past bij de jongeren van jullie club. Wellicht behandel je niet alle vragen of
doe je twee bijeenkomsten over één bijbelstudie; het is allemaal mogelijk. In dit leidingdeel
geven we je nog meer tips om met het materiaal dichtbij de jongeren te komen.

We wensen je gezegende bijeenkomsten!

Literatuurlijst

e Tekst voor Tekst, de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (1987). Oeveren, B. van,
e.a. 's-Gravenhage: Boekencentrum.

o HSV-studiebijpel (2014). Paul, M.J. en Hofman, T.M. (Red.). Heerenveen: Royal
Jongbloed.

e Bijbel met Uitleg (2015). Apeldoorn: De Banier.

o HSV-Jongerenbijbel (2013). Vergunst, P.J. (Red.). Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed.

o Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament, 2 (2000). Henry, Matthew. Utrecht:
Uitgeverij De Banier.

e Jezus zien en ervaren. (2003). Piper, John. Hoornaar: Gideon.

e Woordenboek voor Bijbellezers. (2005). Noordegraaf, A. dr. ’s-Gravenhage:
Boekencentrum.
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Schets 1 — De Naam van God

Benodigdheden

e Een Bijbel en Handreiking voor elke jongere.

e Pennen.

e Plakbriefies (startopdracht).

e Groot vel papier met daarop de letters van het alfabet (uitgezonderd QXY) voor de
slotopdracht.

Lezen

Deze gedeeltes kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding, maar kunnen ook op de avond
zelf gelezen worden.

Exodus 3:1-15

Johannes 8:48-59

Johannes 10:22-42

Johannes 18:1-9 (let op vers 5)

Jesaja 44:1-6

Jesaja 48:12-22

Openbaring 22

Heidelbergse Catechismus, zondag 6
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 8, 10 en 18

Zingen

Psalm 105:1en 5

Psalm 8:1

Psalm 9:2 en 10

Psalm 25:5

Psalm 75:1

Heer’ onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
Ere zij aan God de Vader

Hij is Heer’, Hij is Heer’

Op bergen en in dalen

Bidden

e Dank de Heere dat Hij er altijd is. Dat geldt dus ook voor deze bijeenkomst!

e Dank de Heere Jezus voor Zijn komst naar deze wereld. Hij, Die God is, werd mens!
e Bid dat de Heere Jezus de Eerste en de Laatste in het leven van ons allemaal zal zijn!

Doelstelling
De kernboodschap van deze schets is: God maakt Zichzelf bekend als de ‘lk ben’. Hij is er
altijd.
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Betekenis benoemen. Wat laat de Heere Jezus ons zien door Zichzelf te openbaren met de
woorden ‘lk ben’? In deze schets wordt een verband gelegd tussen de openbaring van de
Vader en de Zoon. De Ik ben-teksten onderstrepen de Godheid van de Heere Jezus.
Actualiteit aangeven. Wat betekent het voor jongeren van vandaag dat Jezus God is? Waarom
is dat zo belangrijk? Wat wil het zeggen dat Hij de Eerste en de Laatste is in je leven?
Christus centraal stellen — de persoonlijke spits. In deze schets gaat het over Christus Zelf,
maar we staan niet neutraal tegenover Hem. Hij is God en daarom machtig om ons te
verlossen van al onze zonden! Is Hij ook de Eerste en de Laatste in het leven van de jongeren?

Vertaal deze doelen zo eenvoudig en concreet mogelijk naar de jongeren.

Achtergrondinformatie

De HEERE, de Jahweh (Verbondsgod) van het Oude Testament, de Vader van de Heere
Jezus, openbaart Zichzelf als de ‘Ik ben’ aan Mozes. Deze naam laat zien wie God is: eeuwig
en overanderlijk. Maar bovenal laat die naam zien dat God waarachtig en getrouw is. IK ZAL
ZIJN DIE IK ZIJN ZAL wil zeggen: de God Die doet wat Hij belooft, en volbrengt wat Hij begint.
In de jaren die volgden op deze openbaring van God aan Mozes, heeft God Zijn naam
waargemaakt. De heel geschiedenis van het volk Israél — van de uittocht uit Egypte tot en met
de intocht in het beloofde land Kanaan — is een groot voorbeeld van de trouw van God. De
Heere Jezus geeft met de Ik-ben uitspraken aan dat Hij de Zoon van God is. Sterker nog, dat
Hij God Zelf is, Die naar de aarde is gekomen om zalig te maken wat verloren is.

De Joden hebben dit goed begrepen, dat blijkt wel uit hun reactie (Johannes 8:59). Ze nemen
stenen op om Hem te stenigen. Dat is de straf voor godslastering (Leviticus 24:16).

Op het moment dat Jezus Zich overgeeft om te sterven voor zondaren, doet Hij dat met de
woorden ‘lk ben’ (Johannes 18:5). Let op de diepgang van dit moment. Christus spreekt
daarmee een machtswoord uit: God Zélf staat daar in Jezus Christus, om gevangen genomen
te worden. De soldaten vallen achterover door Zijn macht.

De Heere Jezus is ook nu nog de Eerste en de Laatste. Dat betekent dat terreur,
christenvervolgingen en oorlogen niet het laatste woord hebben. Dat betekent dat Hij ons leven
in handen heeft. Een grote troost en heerlijk vooruitzicht als we in Hem geloven — maar een
rampzaligheid als we dat niet doen!

Exodus 3

Vers 1-6 Veertig jaar later komen we Mozes weer tegen. Inmiddels is hij getrouwd, vader
van twee zonen en van beroep schaapherder.

Met zijn kudde is hij terecht gekomen bij de Sinai. Daar gebeurt iets wonderlijks. De ‘Engel
des HEEREN'’ verschijnt hier aan Mozes. Deze Engel is de meest persoonlijke manier waarop
God zich in de tijd van het Oude Testament bekend maakt. Deze Engel verschijnt als een vlam
in een ‘braambos’. Daarbij moet je denken aan een droge doornstruik uit de woestijn. Als daar
normaal gesproken een vlammetje in brandt, is zo’n struik binnen een paar seconden verteerd.
Deze struik niet!

De HEERE beeldt hier uit dat Hij, de Heilige (vlam) in het midden van Zijn onheilige volk (struik)
wil wonen (vergelijk Maleachi 3:6). (Zie hierbij het logo van de christelijke gereformeerde
kerken met daarin de woorden ‘nec tamen consumebatur’ = Latijn voor ‘en toch niet verteerd’)
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Het uittrekken van sandalen was een gebruikelijke handeling voor priesters wanneer ze een
tempel binnengingen. Daarmee werd voorkomen dat stof en vuil binnenkwamen. Ook Mozes’
‘vrees’ is kenmerkend bij de ontmoeting van een zondig mens met de heilige God. De
heiligheid zit niet in de dingen of voorwerpen op zich, maar alles wordt geheiligd door de
aanwezigheid van de Heilige!

God openbaart zich als ‘de God van uw vaders’. Het is een en dezelfde die Abraham riep uit
Ur en tegen Jakob zei dat hij naar Egypte mocht gaan én dat Hij zijn nakomelingen er vandaan
zou halen (Genesis 46).

Vers 7-10 Het ‘zien’ van God in deze verzen zou je misschien nog wel het beste kunnen
vertalen met ‘het is doorgedrongen’. De HEERE neemt het lot van Zijn volk ter harte en gaat
ze bevrijden. Mozes mag horen dat God Zijn beloften aan Abraham niet vergeten is. Van de
ellende en het lijden in Egypte zal Hij ze brengen in een land waar overvloed en voorspoed
hun deel zullen zijn. De HEERE gaat Mozes inzetten om die beloften tot vervulling te brengen.

Vers 11-15  Mozes reageert afwerend. Die houding is wel begrijpelijk, maar niet goed.
Begrijpelijk: God dienen vraagt je hele leven. Het vraagt gehoorzaamheid. Dat vraagt kennis
over wie God is. Want alleen wie God werkelijk vertrouwt, is ook bereid Hem te volgen waar
Hij roept. Een afwerende houding is daarom niet goed omdat het gebrek aan vertrouwen toont.
Omdat je o6f God nog niet genoeg kent of liever zelf de baas bilijft. Of misschien wel allebei.
Mozes’ eerste reactie is: ‘wie ben ik om dit te gaan doen’? Daar tegenover zegt de HEERE: ‘lk
zal voorzeker met U zijn’. Met andere woorden: Het gaat niet om jouw kracht of inzicht; Ik zal
het doen!

Vervolgens vraagt Mozes naar de naam van God. Een naam zei in het Oude Oosten iets over
wie je bent. Maar Mozes kende de HEERE wel als de God van Abraham, Izak en Jakob? Ja,
maar zoals later in Exodus gezegd wordt, was Hij aan deze aartsvaders niet bekend met Zijn
Naam ‘HEERE’ (Exodus 6:2). Die Naam maakt Hij hier aan Mozes bekend. Deze naam wordt
in de Statenvertaling aangegeven met HEERE (Jahweh, in het Hebreeuws: hoewel gelovige
Joden deze Naam niet uitspreken). Dat betekent: ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’ of ‘Ik ben die Ik ben’
of ‘Ik zal zijn die Ik was’. Dat wil zeggen: Hij is degene die ‘...eeuwig in wezen is, getrouw in
Zijn beloften, en alvermogend in derzelver uitvoering’ (Kanttekeningen). Gods Naam maakt
dus bekend wie Hij is en is daarmee tegelijk een belofte wie Hij voor Zijn volk is!

Alternatieve (start)opdracht

e Welke Ik ben-namen weten de jongeren uit hun hoofd? In welk bijbelboek zijn ze te vinden?
(Hiermee inventariseer je de kennis van het onderwerp van deze Handreiking.)

e Wanneer ken je iemand echt? Laat twee jongeren iemand voorstellen die ze kennen. Eerst
iemand die ze goed kennen (bijv. een familielid) en vervolgens iemand die ze alleen van
een afstand kennen (bijv. een bekende Nederlander). Probeer er met elkaar achter te
komen wat er nodig is om iemand echt te kennen. (In deze schets stelt de Heere Jezus
Zich aan ons voor. Het is belangrijk dat we meer van Hem weten dan Zijn naam. Gelukkig
zeggen Zijn namen ook alles over Wie Hij is.)
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e In geprek met een Jehovah getuige. Jehovah getuigen ontkennen de godheid van de
Heere Jezus. Hij is volgens hen wel de Zoon van God maar niet God Zelf. Ze kennen de
drie-eenheid dus niet. Laat één van de leidinggevenden zich voordoen als Jehovah
getuige. Kunnen jongeren uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de Heere Jezus God
is? Wat zegt de Bijbel daarover? (Verdiep u als leidinggevenden in wat de Jehovah
getuigen precies geloven en maak vervolgens de jongeren duidelijk waarom het zo
belangrijk is om in Jezus als God te geloven.

Antwoorden
Startopdracht

1. Eigen antwoord.

2.
a. Een struik die brandt maar niet verbrandt.
Ik ben Die Ik ben/lk zal zijn Die Ik Zijn zal.
c. God is Degene Die erbij is. Hij was er, is er en zal er altijd zijn.

=4

a. Je kunt deze teksten samenvatten met de woorden liefde en trouw. God heeft dit
gedaan omdat Hij het volk liefhad en omdat Hij Zijn woord wilde houden.
b. Eigen antwoord. Je kunt hierbij samen stilstaan bij het wonder van Gods liefde en trouw.

Stelling:

Deze stelling kan jongeren leren dat de Heere Zich op verschillende manieren openbaart, ook
al hoor je in onze taal het verschil niet als er voorgelezen wordt. Bespreek dat de verschillende
namen verschillende betekenissen hebben. Ze mogen een beroep doen op God zoals Hij Zich
openbaart. Concreet: als er HEERE staat, gaat het over de drie-enige Verbondsgod Die jou
gedoopt heeft. Als Hij Zich zo openbaart mag je, wie je ook bent, een beroep op deze
Verbondsgod doen en pleiten op Zijn doopbeloften! Als er Heere staat, gaat het over de Koning
Die recht heeft op je leven.

4.

a. Jezus zegt: “Voor Abraham geboren was, ben ik.” Er staat niet, wat taalkundig beter zou
kloppen: “Voor Abraham geboren was, was ik er al.” In het Grieks staat er letterlijk: “Ik
ben”.

b. Met deze woorden verwijst de Heere Jezus naar de openbaring van God als Jahweh,
HEERE: Ik ben Die Ik ben. Hij zegt met deze naam dat Hij de ‘Ik ben’, de HEERE, is.
Jezus openbaart Zich dus als God.

5. Echt mens omdat de mens gezondigd heeft en daarom ook een mens (maar wel een
rechtvaardig mens, iemand zonder zonde) voor de zonde moet betalen.
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Echt God omdat Hij de last van de toorn van God anders niet kon dragen. Omdat Hij alleen
als God de gerechtigheid en het eeuwige leven kon verdienen en aan ons uit kan delen.

Bespreek het verschil tussen bovenstaande geloofsovertuiging en opvattingen als dat de
Heere Jezus alleen maar een goed Mens of een goed Voorbeeld was. Omdat Hij echt God
is, kan Hij ons verlossen van alles waar mensen ons niet van kunnen bevrijden, in het
bijzonder van de zonde.

Hij legt Zijn rechterhand op Johannes. Hij zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is. Hij
zegt dat Hij dood geweest is maar nu leeft en eeuwig leeft. Hij zegt dat Hij de sleutels
van de dood heeft.

Hier noemt God Zichzelf de Eerste en de Laatste.

Er kan er maar €én de Eerste zijn; dat betekent dus dat de Vader en de Zoon één zijn.
Als de Heere Jezus dezelfde naam gebruikt als God de Vader, betekent het dat de
Heere Jezus God is.

Mensen kunnen nooit tegelijk eerste en laatste zijn. Jezus onderstreept met deze naam
dat Hij God is in eigen Persoon.

Deze Heere Jezus — Die God Zelf is — heeft Zijn rechterhand op Johannes gelegd. Hij
getuigt hiermee dat Hij bij Johannes is. En dat Hij dit ook altijd zal zijn. Hij is God, Hij
regeert, voor eeuwig. Wat machthebbers op deze aarde ook doen, God staat erboven!

Stellingen

a.

Een begrijpelijke reactie als je kijkt naar alles wat er in deze wereld gebeurt. Johannes
op Patmos zou het ook gedacht kunnen hebben. Het gaat er echter niet in de eerste
plaats om of wij het zien of niet. De Bijbel wil ons ervan overtuigen dat de Heere alles
in handen heeft, ook al brengen wij er op aarde, als mensen die leven na de zondeval,
niets van terecht. Als we dat geloven en ons leven in Zijn handen leggen, kan dat troost
geven als er veel gebeurt wat wij niet begrijpen. De Heere wil dan laten zien dat bij
degenen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede (Romeinen 8:28).

Als de Heere Jezus de Eerste en de Laatste is, leidt dat niet tot een zorgeloos leven,
maar het geeft wel een onbezorgd leven, zoals de Heere Jezus daarover spreekt in
Matthels 6:25-34. Als de Heere in je leven begonnen is, zal Hij Zijn werk ook afmaken.
Maar dat betekent niet dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor ons leven.

Alle dingen die je hart in beslag kunnen nemen, zorgen ervoor dat de Heere Jezus die
plaats niet inneemt. Ten diepste staat ons eigen ik op de eerste plaats. Maak dit
concreet: hoe is dit in het leven van de jongeren? Het zijn niet alleen zondige dingen
die de plaats van de Heere Jezus in kunnen nemen. Studie, hobby, werk, kleding,
muziek, etc. Ook de dingen die we naast de Heere aan de hand willen houden, nemen
Zijn plaats in beslag. Zie bijvoorbeeld vraag en antwoord 95 uit de Heidelbergse
Catechismus.
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b. Dat vraagt om bekering: omkeer in je leven. De Heere roept ons toe: Geef Mij je hart!
Maak concreet hoe we gehoor kunnen geven aan die oproep. Geven betekent dat je
iets los moet laten: je eigen leven uit handen geven. We mogen Hem aanroepen, Hij
belooft dat Hij een nieuw hart wil geven en ons oude, stenen hart weg wil nemen
(Ezechiél 36:26).

8. God is betrouwbaar. Hij doet wat Hij zegt en dat geldt zowel voor Zijn beloften als Zijn

bedreigingen. Bespreek de ernst van deze boodschap. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:36). De verheerlijkte
Christus is voor hen die Hem niet kennen ook de Laatste Die Zijn Woord handhaaft en
waarmaakt wat Hij heeft gezegd, namelijk dat diegenen buiten zullen blijven staan
(Openbaring 22:15).
Als we Hem kennen, mogen we zeker weten dat Hij Zijn werk ook af zal maken en Zijn
Woord zal waarmaken: wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven (Johannes 3:36).
Diegenen mogen door de poorten binnengaan in het hemelse Jeruzalem (Openbaring
22:14).

Slotopdracht
Letters als de X, Q en Y kun je weglaten. Kun je verder overal een naam vinden?
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Schets 2 — Het Brood en het Licht

Benodigdheden
e Een Bijbel en Handreiking voor elke jongere.
e Pennen.

e Papier, tijdschriften, lijm, scharen, stiften (alternatieve opdracht en/of 3c).

Lezen

Deze gedeeltes kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding, maar kunnen ook op de avond
zelf gelezen worden.

Johannes 6:24-35

Johannes 9:1-11

Jesaja 55:1-13

Jesaja 9:1-6

Matthets 5:13-16

Johannes 1:1-14

Johannes 3:16-21

Johannes 12:35-50

Heidelbergse Catechismus, zondag 29
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 35

Zingen

Psalm 36:3

Psalm 43:3

Psalm 67:1

Psalm 84:1

Psalm 105:22

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Ontwaak gij die slaapt

Bidden

e Dank de Heere voor dagelijks brood en licht.

e Bid voor mensen die zulke eerste levensbehoeften moeten missen.

e Vraag of de Heere ons allen echte vervulling en eeuwig leven wil geven.

Doelstelling
De kernboodschap van deze schets is: De Heere Jezus volgen geeft echte vervulling en leven
in Zijn licht.
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Betekenis benoemen. Wat zeggen deze twee beelden uit het dagelijks leven ons over Wie de
Heere Jezus is?

Actualiteit aangeven. Wat betekenen de begrippen komen en volgen voor jongeren vandaag?
Welke consequenties heeft dit voor hun leven?

Christus centraal stellen — de persoonlijke spits.

Deze schets gaat helemaal over Hem, maar het is niet voldoende als we alleen Zijn Naam uit
ons hoofd kennen. Het gaat erom dat wij geloven in de Naam van de Heere Jezus en de inhoud
van Zijn Naam kennen! Dat we persoonlijk tot Hem komen en Hem volgen.

Achtergrondinformatie

Met tal van beelden aan het aardse leven ontleend, maakt de Heere Jezus duidelijk Wie Hij is.
Zeer direct komt dat tot uiting in de Ik ben-vergelijkingen. Al deze sprekende vergelijkingen
willen hetzelfde zeggen, namelijk wat de Heere Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt over
de Messias: “Ik ben het (Die komen zou).” Hij is de enige Zaligmaker.

Hieronder volgt per Ik ben-uitspraak wat gedachten die het beeld verduidelijken.

Brood des Levens:

e (God is Degene Die zorgt voor ons dagelijkse, aardse voedsel. Hij wil voor ons zorgen
(zie ook Matthets 6:25 e.v.).

o We hebben het hemelse Brood, de Heere Jezus, nodig voor onze eeuwige honger,
namelijk: de leegte die er van nature is, omdat we in het paradijs God verlaten hebben.

e Als aardse of geestelijke honger niet gestild wordt, zullen we uiteindelijk (eeuwig)
sterven.

o Als de Heere Jezus teruggekomen is, zal er geen honger of dorst meer zijn. de oorzaak
van de eeuwige honger is dan weggenomen (Openbaring 7:16).

o De Israélieten kregen dagelijks hemels brood: het manna. Zo moeten wij ons ook
dagelijks laten voeden door het hemelse Brood: Jezus Christus. Wie elke dag tot de
Heere Jezus komt, dagelijks het Brood des levens eet, er iedere dag voor gaat zitten
en gemeenschap heeft met Hem, wordt zo versterkt dat er een gezond geestelijk leven
ontstaat. Dat is niet alleen tot rijke zegen voor jezelf, maar ook voor anderen. En het
meest tot eer van God de Vader.

Licht der wereld:

o De tekst in Johannes 8:12 staat tussen hoofdstuk 7 (Loofhuttenfeest) en hoofdstuk 9
(genezing van de blindgeborene) in. Het Loofhuttenfeest is een groot feest, waarbij
men terugdacht aan de woestijnreis. De Heere wees hen de weg door middel van een
wolk- en vuurkolom. Jeruzalem werd tijdens dit feest (in de tijd van het NT) steeds meer
verlicht. Zo werd onder andere de vrouwenvoorhof verlicht door vier grote kandelaren.
Dit herinnerde de Israélieten eraan dat de Heere Zijn volk als een licht voorging. De
blinde man werd genezen, maar zag in het begin nog niet dat Jezus de Messias was.
Uiteindelijk zag hij het licht in tweeérlei opzicht: het aardse licht maar ook Jezus als hét
Licht.
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¢ In deze context zegt Jezus dat Hij nu het Licht is, en wel van de hele wereld. De Joden
voelden aan wat Hij bedoelde, omdat de Heere Zich in het Oude Testament
openbaarde als de ‘Ik ben’ en als het Licht door Wie het leven geschapen en
onderhouden wordt. De Heer Jezus laat zo duidelijk dat Hij (de Zoon van) God is.

o De uiterste consequentie van onze zonden zien we op Golgotha, waar het midden op
de dag drie uur lang aardedonker wordt. God houdt het licht in en is met Zijn oordeel
aanwezig. Maar juist daardoor kan het voor zondaren licht worden!

¢ Volgens het Nieuwe Testamens is ‘volgen’ een leerling of discipel zijn. Volgelingen van
een rabbi luisterden naar hem en hadden hoogachting voor hun meester. Ze lieten zich
door hem gezeggen. Hij had gezag over hen. Ze gehoorzaamden hem en volgden Zijn
onderwijs. Vervolgens volgden ze zijn spoor, droegen zijn onderwijs uit en verbreidden
zijn leer. Dat geldt ook voor het volgen van de Heere Jezus. Het houdt een volledig
overgeven aan Hem in, een zich onderwerpen aan Hem en aan Zijn leer.

Alternatieve (start)opdracht
e Maak een collage over het thema licht/donker of eten/brood.

Antwoorden

Startopdracht

Brood des levens; Licht der wereld; de goede Herder; de Deur; de Weg, de Waarheid en het
Leven; de Opstanding en het Leven; de ware Wijnstok.

1.
a. -
b. Beide hebben te maken met leven: zonder voedsel en licht is er geen leven mogelijk.

a. De Heere Jezus verwijt het volk dat ze Hem alleen maar volgen omdat ze brood
gegeten hebben, omdat ze wonderen hebben gezien.

b. Het volk moet niet alleen werken om aards voedsel te verkrijgen, maar werken om
voedsel dat nooit vergaat. Als ze vervolgens vragen hoe ze dat moeten doen,
maakt de Heere Jezus concreet wat dat werken inhoudt: geloven in Hem. Maak
naar de jongeren duidelijk dat de Heere enerzijds onze uiterste inspanning vraagt
om te komen tot de kennis van Hem. Hij wil dat we daarvoor de middelen gebruiken
die Hij ons gegeven heeft (het Woord, gebed, prediking). Tegelijkertijd maakt de
Heere Jezus juist door het woord ‘geloven’ duidelijk dat we alles uit handen moeten
geven en ons vertrouwen stellen op het volbrachte werk van de Heere Jezus alleen.

c. Een vraag die bedoeld is om het verband van de |k ben-teksten helder te krijgen.
Hoewel de Joden net een groot wonder gezien hadden (wonderbare spijziging)
vragen ze opnieuw om een teken, verwijzend naar Mozes die het volk manna gaf
in de woestijn. De Heere Jezus gebruikt dit beeld om naar zichzelf te wijzen als het
ware Brood.
| Overeenkomsten | Verschillen ]
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Het manna werd gegeven uit de hemel | Manna voedde alleen het lichaam —

— Christus komt uit de hemel. Christus voedt de ziel, het geestelijke
leven.

Het manna was er iedere dag — we | De mensen die manna hebben

hebben iedere dag Christus nodig. gegeten zijn gestorven — wie Christus

eet, zal eeuwig leven.

Manna was voor Israél — Christus is
gekozen voor zondaren over de hele
wereld.

d. Als het Brood des levens.
e. Tussen Christus en brood zijn verschillende parallellen te trekken. J.C. Ryle noemt
in zijn verklaring van Johannes 6:35 de volgende:
i. Brood is noodzakelijk voedsel. Zo is er buiten Christus geen leven!
ii. Brood is voedsel dat geschikt is voor iedereen: oud en jong, arm en rijk. Zo
kan ook Christus voorzien in de noden en behoeften van alle mensen.
iii. Brood is voedsel dat we dagelijks gebruiken. Zo is er ook geen dag in ons
leven waarin we Christus’ bloed niet nodig hebben.
iv. Brood moet je regelmatig tot je nemen. Zo moeten we ook het Woord van
God, geestelijk voedsel, met regelmaat tot ons nemen om geestelijk te
groeien in de kennis en genade van de Heere Jezus.

a. In de tekst worden al wat dingen genoemd. Laat de jongeren voorbeelden uit hun
eigen leven noemen. Het gaat daarbij niet alleen om zondige dingen waaraaan je
je geld of tijd besteedt. Als de jongeren de Heere Jezus niet kennen, zullen ze —
wat ze ook doen — altijd honger houden en niet verzadigd worden. Alleen Hij geeft
echte verzadiging!

b. Eigen antwoord.

c. -

a. Spreek door over uitvluchten die er kunnen zijn om niet tot Christus te komen. (lk
ben te jong. Ik kan het toch zelf niet? Ik weet niet hoe het moet. Heb ik wel genoeg
honger?) Probeer duidelijk te krijgen of een jongere hier werkelijk mee zit of dat hij
uit onverschilligheid, onwil niet eet. Brengt het hem bij de Heere Jezus of kan hij
rustig verder leven zonder Hem?

b. Het gaat erom dat wij met onze honger naar de Heere Jezus gaan. Hij, Die het
Brood is, leert je om het Brood aan te nemen en te geloven. Daarin gaat Hij met
ieder een eigen weg. Maar iedereen komt wel bij dat Brood terecht! Denk aan
Psalm 81: Doe je mond wijd open, Ik zal hem vervullen!
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a. Wijs op de bijzondere context waarin de Heere Jezus Zichzelf bekend maakt. Hij
staat op het punt om een blindgeborene te genezen en Hem niet alleen het licht in
zijn ogen terug te geven, maar bovenal zijn geestelijke blindheid te genezen.

b. Zoals het licht het duister overwint, kan de Heere Jezus het licht maken in ons hart
en leven. Zoals licht onmisbaar is voor leven en groei op aarde, is Christus
onmisbaar voor ons geestelijk leven en groeit. Zoals zonlicht alle stofdeeltjes in een
kamer kan laten zien, laat Christus ons onze zonden zien als Hij met Zijn licht over
ons leven schijnt.

c. Dat we buiten de Heere Jezus in het donker wandelen. Praat erover door wat ze
merken van de duisternis in deze wereld en hun eigen leven. Daarbij is het
belangrijk om te bedenken dat, ook al ervaren we ons leven niet als duisternis, de
Bijbel ons laat zien dat we in de duisternis zijn als we Jezus niet volgen.

Stellingen
Deze stellingen zijn bedoeld om het volgen van de Heere Jezus verder uit te werken en de
gedachten van de jongeren daarover duidelijk te krijgen.

We kunnen Hem alleen maar volgen als we een volgeling van Hem geworden zijn. Dat
gebeurt door de verkondiging van het Woord. (Denk aan het volgen van de discipelen uit
reactie op de prediking van Johannes). Het volgen wil de Heere Jezus je leren: Hij maakt
Zijn wegen door Zijn Woord en Geest bekend. Luister naar Zijn Woord, leg je vragen voor
in het gebed, zoek naar aanwijzingen voor je leven. Dat is in het voetspoor van Christus
gaan.

In het dagelijks leef volg je iemand als je erop vertrouwt dat hij de weg weet en het beste
met je voorheeft. Dat geldt ook voor het volgen van de Heere Jezus. Het is je leven aan
Hem toevertrouwen, ook als jij niet weet hoe de weg zal gaan. Het is vertrouwen dat Hij
het beste met je voorheeft, ook als jij het niet begrijpt.

Bidden en bijbellezen zijn van levensbelang voor een volgeling van de Heere Jezus. Alleen
door naar Zijn stem te luisteren, kunnen we Hem volgen (Johannes 10:1-5). Als we de
Heere Jezus volgen, heeft bidden en bijbellezen dus gevolgen voor ons leven. Als we het
alleen uit gewoonte doen, zijn bidden en bijbellezen niet genoeg en niet hetzelfde als zalig
worden. Jezus zegt dat alleen degenen die Zijn Woord horen én doen, zalig zijn.

a. Eigen antwoord.

b. De Heere Jezus volgen heeft consequenties voor je leven. Er moet een streep door
je eigen ik. Zie Lukas 9:23, het kruis van de zelfverloochening. Het betekent ‘nee’
zeggen tegen je eigen ik, wensen en verlangens. Tegelijk geeft de Heere Jezus
een machtige belofte: je zult het licht des levens hebben. Dat betekent niet dat op
aarde alles goed zal gaan en je alleen voorspoed zult hebben. Het betekent wel
dat, hoe de omstandigheden ook zullen zijn, de Heere Jezus licht geeft op je
levensweg. Hij wijst de weg, Hij wil nabij zijn en zorgt ervoor dat je niet in het donker
hoeft te gaan, ook al kunnen de omstandigheden donker zijn.
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a. Als de Heere Jezus je leven beschijnt, mag je dat licht ook doorgeven aan anderen.
De Heere Jezus noemt zijn volgelingen ook het licht der wereld. We hoeven dat
licht niet zelf aan te steken maar mogen lichtdrager zijn. Christus is immers hét
Licht!

b. Door de Heere Jezus te volgen en in ons doen en laten te doen wat Hij wil, zodat
we op Hem gaan lijken. (Maak dit concreet. Denk aan Christus’ nederigheid,
bewogenheid, barmhartigheid, vergeving.) Dan krijgt onze levenswandel iets
aantrekkelijks voor anderen. Mensen komen op het licht af! Vraag aan jongeren
hoe ze het licht in het leven van andere mensen zien. Wat maakt hen jaloers? Wat
kan anderen jaloers maken als ze naar hun leven kijken?

Slotopdracht
Het is een oproep (om wakker te worden en op te staan!) en een heerlijke belofte (Christus zal
over je lichten). In ons is er duisternis, bij Christus is er licht en leven!
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Schets 3 — De Deur en de Herder

Benodigdheden

e Een Bijbel en Handreiking voor elke jongere.

Pennen.

Vellen papier voor de startopdracht.

Afbeeldingen van een herder met kudde voor de alternatieve (start)opdracht.
Apparatuur om het filmpje van De Verkenners te bekijken
(https://deverkenners.info/?s=tekoa).

Lezen

Deze gedeeltes kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding, maar kunnen ook op de avond
zelf gelezen worden.

e Johannes 10:1-21

e Lukas 15:1-7

e Psalm 23

e Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 30, 40 en 47

Zingen

Psalm 23

Psalm 79:7

Psalm 80:1 en 11

De Heer’ is mijn Herder

Kom tot Mij

Mijn Herder is de Heere God

U bent mijn Schuilplaats, Heer’
Bidden

e Dank de Heere dat Hij verloren schapen zoekt en voor hen de goede Herder is.
e Bid om in te gaan door Jezus de Deur.

Doelstelling
De kernboodschap van deze schets is: Als de Heere Jezus je Herder is, ben je voor altijd veilig.

Betekenis benoemen. De twee beelden uit het dagelijks leven vertellen ons veel over Wie de
Heere Jezus is. In de schets komt de betekenis van de beelden uitgebreid aan de orde.
Actualiteit aangeven. Voor iedere jongere is het van levensbelang een schaap van de Herder,
een kind van God te zijn. Buiten Jezus is geen leven. Daarnaast is juist in deze tijd de veiligheid
van deze zorgzame en machtige Herder onmisbaar.

Christus centraal stellen — de persoonlijke spits. Deze schets stelt in alles Christus centraal.
Diverse eigenschappen van de Heere Jezus komen aan de orde. Het is van levensbelang dat
ze Hem kennen en door Hem — de Deur — tot God gaan.


https://deverkenners.info/?s=tekoa

Landelijk
Contact H W
Jeugdwerk

Achtergrondinformatie
Hieronder een heel aantal toepassingen over de beelden uit deze schets.
De goede Herder:

Lage status: het dienende karakter van Jezus’ komst kan aandacht krijgen, met eventueel
een verwijzing naar de voetwassing. Mattheus 20:28: de Zoon des mensen is gekomen
om te dienen.

Zorg: het belangrijkste doel van een herder is de zorg voor de schapen.

Leiden — voorgaan: de Heere Jezus is voorgegaan in verschillende opzichten. Hij heeft
gehoorzaamheid en lijdzaamheid geleerd door te volgen in de weg van lijden de de Vader
voor Hem in gedachten had. Daarnaast heeft Hij ook de wet volkomen gehouden en daarin
is Hij een Voorbeeld. Vijandschap en hoogmoed zijn twee basiszonden en Jezus wijst ons
nu op het tegenovergestelde: zachtmoedigheid/liefde en nederigheid.

Weiden, voeden: de Heere Jezus zorgt ervoor dat Zijn kinderen gevoed worden, maar ze
hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Het beeld van de herder en zijn schapen
is daarvoor nuttig: de herder brengt ze op de juiste plek, maar ze moeten wel zelf eten en
drinken.

Bij elkaar houden: juist de zwakke dieren hebben het nodig om in groepen te leven. Ze
hebben dan steun aan elkaar. Gods kinderen leren zichzelf als zwak en zondig kennen.
Juist daarvoor heeft de Heere hen aan elkaar gegeven. De Heere wil dat Zijn kinderen
elkaar helpen en opscherpen en elkaar telkens weer de weg naar Hemzelf wijzen.
Beschermen, redden: de Heere Jezus is de Enige Die ons echt beschermen kan, tegen
alle gevaren van deze wereld en tegen het gevaar van de eeuwige dood.

Geeft zijn leven: een echte herder heeft zijn leven voor de schapen over. Jezus heeft Zijn
leven gegeven om het leven van Zijn volk te sparen en hen eeuwig leven te geven.
Lammeren in zijn armen dragen: de herder kent zijn kudde. De Heere Jezus heeft speciale
aandacht voor kinderen en jongeren (Markus 10:14 en Prediker 12:1).

Scheiden van schapen en bokken: de ernst van de scheiding is belangrijk bij deze
gelijkenis. De Heere is niet alleen maar de vriendelijke en zorgzame Herder, Hij is ook
Degene Die op het beslissende moment de scheiding voltrekt.

De Deur:

Ik ben de Deur: Jezus is de énige weg tot de Vader, het enige middel tot verzoening.

De deur houdt vijanden buiten: zowel de geestelijke vijanden van Zijn kinderen worden
buitengesloten als de mensen die niet via de Middelaar tot God gaan. Het is dus niet alleen
bescherming tegen vijanden, Jezus is ook de Steen des aanstoots voor wie buiten Hem
verzoening zoekt.

Er is nu een geopende toegang (Efeze 2:18): toegang door de Geest tot de Vader. Betrek
hier ook het belang van het gebed bij.

De deur van de ark: ingaan door de deur in de ark is een mooie parallel. Wie niet door
deze deur inging, was verloren. Deze deur stond tijdenlang wagenwijd open. Genesis 6:1.
De deur van de tabernakel: deze was erg breed en ruim: 10 meter. Dit symboliseert de
gastvrijheid van de Heere om bij het altaar van verzoening te komen. De kleuren van de
deur verwijzen naar de Heere Jezus. Exodus 26:1.
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Bij de deur van de tabernakel was de plek ‘voor het aangezicht des HEEREN’, een
belangrijke plek. Daar werd geofferd. Daar werden ook belangrijke boodschappen door
de Heere aan het volk duidelijk gemaakt. Het volk werd er regelmatig verzameld om
naar de Heere te luisteren. Mirjam en Aaron werden er geoordeeld. Leviticus 1:2 en
Numeri 10:3.
o De deur van de stad: dit was een belangrijke plaats want alleen zo kon je de stad
binnenkomen. Er werd ook recht gesproken, zie bijvoorbeeld Jozua 20:1.
e De deur gesloten: de genadedeur staat wijd open. Maar ook daar komt een einde aan. De
ernst hiervan kan benadrukt worden door te verwijzen naar Lukas 13:25 en Matthels
25:10.

Johannes 10:1-21

Bij een gelijkenis zijn er steeds twee niveaus. Allereerst het alledaagse beeld dat gebruikt
wordt. Ten tweede de betekenis die er aan het beeld gegeven wordt. In de exegese lopen
deze twee dingen door elkaar.

Let op twee kernpunten:

1. Jezus noemt Zichzelf de goede Herder.

2. Jezus noemt Zichzelf de Deur.

Bij het eerste moet je denken aan God Zelf. De HEERE noemt zichzelf in het Oude Testament
namelijk heel vaak de Herder van Zijn volk (onder andere in Genesis 48:15, Psalm 23:1, Psalm
77:20, Jesaja 40:11 en Ezechiél 34:11-31). Met name het laatste gedeelte is goed om te lezen
bij de voorbereiding van een vertelling over Johannes 10. Dat heeft er mee te maken dat op
de achtergrond van Johannes 10 de discussie tussen de Heere Jezus en de leiders van het
Joodse volk staat. Wie is door God gezonden en wie zorgt er nu echt goed voor het volk van
God?

Jezus is de goede Herder — Hij is God.

Vers 1-6 Een stal was in Israél niet veel meer dan een open plek binnen een omheining
van stenen of soms alleen maar doornstruiken. In die omheining was één opening: de deur.
Een echte herder gaat naar zijn schapen via de deur. Mensen die op een andere manier
binnendringen, hebben onzuivere bedoelingen. Ze komen om schapen te stelen en/of te
slachten. Binnengaan door de deur en binnengelaten worden door de deurwachter heeft
daarom te maken met recht hebben op de schapen. Vervolgens merk je ook aan de schapen
dat ze de herder kennen. Ze reageren namelijk als hij roept. Schapen weten bij wie ze horen.
Daarin komt ook het verschil tussen een echte herder en een ‘vreemde’ aan het licht. Zo
iemand heeft geen band met de schapen. En de schapen niet met hem. Ze luisteren niet naar
hem.

Jezus verzamelt Zijn schapen (zie ook Johannes 6:39). Dat verzamelen doet hij door te
‘roepen’, door Zijn Woord dus. De Heilige Geest werkt zo in mensen dat ze deze stem gaan
(her)kennen. Roepen is persoonlijk maar let er wel op dat Jezus mensen altijd bij Zijn kudde,
Zijn gemeente, roept.




Landelijk
Contact H W
Jeugdwerk

Een goede Herder gaat de schapen ook voor. De schapen komen nooit op een plek waar Hij
niet is geweest. Zo is geloven altijd: volgen van de Heere Jezus. Dat is niet per se de weg die
gelovigen zelf kiezen en ook niet altijd de makkelijkste weg. Wel een weg met een belofte: We
komen nergens of Jezus is er al geweest. Hij gaat voor.

Jezus vertelt deze gelijkenis maar Zijn hoorders snappen er niets van. Ze kennen de beelden
wel maar begrijpen niet wat Jezus er mee zeggen wil. In het tweede deel van deze gelijkenis
legt Jezus dingen uit.

Jezus is de Deur — Door Hem komt God tot ons en alleen door Hem komen de Zijnen tot God.
Vers 7-10 Een stal in Israél had geen deur, alleen een opening. De herder zelf was de
deur. ’s Nachts bijvoorbeeld sliep de herder in de opening. De Heere Jezus noemt Zichzelf de
deur. Dat betekent twee dingen. Ten eerste dat Hij alleen Degene is die hamens de Vader
gezonden is. Hij alleen is werkelijk betrouwbaar. Ten tweede zegt het beeld van de deur dat
je alleen door Hem bij Gods kudde kunt gaan horen (zie hierbij ook de NGB artikel 26).

De zorg van de Heere Jezus als Herder is voor heel het leven. Ingaan en uitgaan is een
uitdrukking die slaat op alles wat je in dit leven doet. Bij dat alles wil God als Herder voor Zijn
kinderen zorgen. Deze Herder heeft ook geen bijbedoelingen en al helemaal geen kwade
bedoelingen zoals anderen die willen heersen over de schapen. Deze Herder, de Heere Jezus,
is gekomen ‘opdat zij het leven hebben én overvioed’. God alleen kan ons werkelijk gelukkig
maken!

Vers 11-18  Jezus is de goede Herder — Hij heeft Zichzelf over voor Zijn schapen.

De zorg van de Herder gaat zover dat Hij zelfs Zijn leven geeft voor de schapen. In het gewone
leven moest een herder soms grote risico’s aanvaarden bij het beschermen van zijn schapen
(zie bijvoorbeeld 1 Samuél 17:34-37). In zulke situaties komt het verschil tussen een ‘huurling’
en een echte herder aan het licht. Een huurling zet zich niet met hart en ziel in voor de schapen
omdat ze niet van hem zijn. Een herder wel. De Heere Jezus is dé goede Herder omdat Hij
Zijn leven gaat geven voor Zijn schapen. Dat gebeurt niet als een verrassing maar dat gebeurt
omdat Hij dat wil. Hij geeft Zijn leven, vrijwillig, uit liefde en met macht. Het zijn de liefde en de
macht van God (zie Psalm 40:9).

In het gewone leven is het sterven van de herder een ramp voor de schapen. Wie zal er dan
nog voor ze zorgen? Maar bij de Heere Jezus is Zijn sterven de weg die Hij gaan wil om voor
Zijn kinderen het eeuwige leven te verdienen. De Heere Jezus noemt de schapen ‘de Mijnen’.
Dat verwijst naar de uitverkiezing. Omdat God mensen verkiest, komen ze tot Hem. Tegelijk
zie je in dit hoofdstuk ook dat het niet de bedoeling is dat wij gaan vragen ‘ben ik uitverkoren’
maar: ‘leer mij Uw stem verstaan’. Op die manier ga je ook begrijpen wat van Hem komt en
wat niet.

In dit gedeelte wordt de band tussen God en Zijn volk omschreven met het woord ‘kennen’.
Dat klinkt ons misschien wat verstandelijk in de oren. Maar in de Bijbel heeft het woord ‘kennen’
de betekenis van ‘nauwe verbondenheid samen met gehoorzaamheid’ (zie bijvoorbeeld
Jeremia 31:34 en Hosea 6:6).
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Tegen de Joodse mensen voor Hem zei Jezus dat Hij ook nog ‘andere schapen’ heeft.
Daarmee bedoelt Hij mensen die niet tot het Joodse volk behoren. Die moet Hij ook
toebrengen. Met dat werk is Hij nog steeds bezig. Daarvoor gebruikt Hij de Bijbel, kerkdiensten
en ook de zondagsschool. Daarbij mag in de vertelling ook iets gezegd worden over de Heilige
Geest die de Herder leert kennen en leert volgen.

Vers 19-21  Als gevolg van Jezus' woorden wordt de tweedracht onder de joden nog sterker.
Een meerderheid (‘velen') meent dat Jezus van de duivel bezeten is. Ze vinden dat Hij raaskalt.
En ze vragen de andere luisteraars waarom zij Uberhaupt nog naar Hem luisteren. Maar die
andere luisteraars hebben beter opgelet. Zowel in Jezus' woorden als in Zijn daden hebben
ze gemerkt dat hier niet de duivel aan het werk is. Jezus' woorden en wonderen zijn zo
heilzaam, dat ze van God afkomstig moeten zijn!

Alternatieve (start)opdracht

e Begin met het bekijken van het filmpje van De Verkenners
(https://deverkenners.info/?s=tekoa).

o Bekijk wat afbeeldingen van een herder met schapen en praat daar met elkaar over door.
Wat valt je op aan de herder? Hebben de jongeren zelf wel eens een herder met een kudde
gezien? Wat is ze daarvan bijgebleven?

e Praat met elkaar door over de vraag: ‘Wat vind je ervan als iemand je door en door kent?’
Betrek hier Psalm 139 bij.

Antwoorden

Startopdracht

Een leuke opdracht om de avond op een andere manier te beginnen. Zorg voor papier zodat
ze hun advertentie kunnen uitschrijven.

Denk aan eigenschappen als: zorgzaam, kennis van schapen, trouw aan de kudde, liefde voor
dieren, kracht om te kunnen beschermen, moed om vijanden tegemoet te treden, kennis van
de juiste plekken om eten en drinken te vinden, de weg weten, tederheid voor de lammetjes.

1. Psalm 23, de geschiedenis van het verloren schaap (Lukas 15), Jezus is de goede Herder
(Johannes 10), Abel die herder is, de ruzie tussen de herders van Abram en Lot, David,
Psalm 80, Jesaja 40, Ezechiél 34, Amos de ossenherder, Zacharia 13, de herders van
Efratha.

a. —
b. — Zie zo nodig de achtergrondinformatie.

a. De Heere Jezus wilde in alles de minste zijn. Een mooi voorbeeld is de
voetwassing. Maar denk ook aan het feit dat Hij Zijn leven gaf om zondaren te
redden.
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b. Dienen en zorgen is ook wat een herder doet, hij zorgt voor het welzijn van de
schapen. Herder was een nederig beroep, zo wilde Jezus de minste zijn.

4. Een speelse opdracht om aan te geven wat volgen precies inhoudt. Laat degene die
voorop gaat het vooral moeilijk maken om te volgen, zodat blijkt dat volgen niet vanzelf
gaat.

a. Voorbeelden zijn: de discipelen, Zacheus, Maria Magdalena, enz.

b. Het gaat erom dat de jongeren zien dat het volgen van de Heere Jezus bestaat in
het dragen van Zijn vruchten: liefde en zachtmoedigheid, ootmoed en nederigheid.
Het is belangrijk dat zij ook weten dat deze vruchten niet in henzelf gevonden
worden.

c. Eigen antwoord.

6. Het is de bedoeling dat de jongeren erachter komen dat ze ook zelf een
verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het komen tot geloof of het groeien in geloof.
De herder stopt het gras niet in de bek van de schapen. Ze eten zelf. zo vraagt de Heere
ook van ons om de middelen te gebruiken: onderzoek het Woord van God. Dat is voedsel
voor je ziel. De Heere werkt door Woord en Geest. Pas hierbij op voor aan de ene kant
zelfredzaamheid en aan de andere kant lijdzaamheid.

a. Sluipende ziekten zijn: de tijdgeest, nadruk op uiterlijk, wereldse muziek, een
overvloed aan informatie, de online wereld, sociale media, enz.

Verscheurende wolven zijn: openlijke agressie tegen christenen, geen ruimte om
uit te komen voor het geloof, duidelijk antichristelijke teksten, enz.

Je kunt hier best een discussie over krijgen. Grenzen zijn soms vaag. Dat is dan
misschien ook een teken van een sluipende ziekte: iets goeds kan ongemerkt
overgaan in iets kwaads.

b. Bescherming is er alleen wanneer je de stem van de goede Herder kent en Hem
volgt. Alleen door bij Hem te schuilen ben je veilig. Luister naar Zijn stem in het
Woord en zoek Zijn nabijheid in het gebed. Trek de wapenrusting aan die Hij
aanreikt (Efeze 6).

Stelling
Het is een troost als je dit weten mag. Of een jongere deze troost ervaart zal er ook vanaf
hangen of hij weet of de Heere zijn Herder is.

8. Een schaap hoort de stem van de herder, luistert daarnaar, gehoorzaamt en volgt. Als je
een schap van de Heere Jezus bent, dan luister je dus naar Zijn stem, wil je Hem
gehoorzamen en volgen. Laat de jongeren daarover nadenken: wil ik de Heere volgen en
dienen? Luister ik naar wat Hij te zeggen heeft, laat ik me daardoor leiden in de keuzes die
ik maak?
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Stellingen

o Hetis de bedoeling dat er een gesprek ontstaat over het feit dat er echt maar één weg
tot de zaligheid is, en dat is door de Heere Jezus. Hij is de zaligheid en buiten Hem is
er geen leven. Alle zelfbedachte wegen en middelen leiden tot niets anders dan de
dood.

o Het is de bedoeling dat er een gesprek ontstaat over het allesbeslissende van het
eindoordeel. Het kan lijken dat er geen God is en dat God het niet zo nauw neemt met
de zonde. Maar dat is tijdelijk gezichtsbedrog.

9. Ingaan door de Deur is geloven dat Jezus de Zoon van God is. Geloven dat Hij ook jouw
Verlosser wil zijn. Geloven dat Hij ook jouw zonden vergeeft. Het is: tot God gaan in de
Naam van Jezus.

Slotopdracht
Een mooie opdracht om de kern van deze schets vast te stellen en de betekenis ervan te
onthouden.
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Schets 4 — De Weg naar het Leven

Benodigdheden

Een Bijbel en Handreiking voor elke jongere.

Pennen.

Tijdschriften, vellen papier, schaar, lijm (alternatieve startopdracht).
Apparatuur om het filmpje van ABCvanhetgeloof te bekijken.
Afbeelding van de brede en smalle weg (online).

Blanco kaarten voor de slotopdracht.

Lezen
Deze gedeeltes kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding, maar kunnen ook op de avond
zelf gelezen worden.

e Johannes 11

e Johannes 14:1-14

e 1 Korinthe 15

o FEfeze 2

e Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 45
e Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22

e Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, artikel 1

e Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 12
Zingen

e Psalm 25:2

e Psalm 16:5en6

e Psalm 17:3

e Psalm 36:3

e Psalm 89:19

e Heer’ U bent mijn Leven

e Omdat U leeft

e Bron van licht en leven

e Christus onze Heer’ verrees

e Heere, maak mij Uw wegen bekend

Bidden
e Dank God voor het wonder van leven, ook voor het wonder van geestelijk leven.
e Bid om een helder zicht op de Heere Jezus Die de Weg is.

Doelstelling
De kernboodschap van deze schets is: De Heere Jezus is en geeft echt leven, zelfs na de
dood.
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Betekenis benoemen. Jezus noemt zichzelf de Opstanding (Hij heeft o.a. de dood
overwonnen), de Weg (het Middel om tot de Vader te komen), de Waarheid (je kunt Hem
helemaal vertrouwen) en het Leven (Hij kan en wil je het eeuwige leven schenken).

Actualiteit aangeven. Wat betekent het om de Heere Jezus als je Gids te hebben? Wat
houdt het voor het dagelijkse leven in dat Hij de Weg en de (enige!) Waarheid is, die tot het
eeuwige leven leidt?

Christus centraal stellen — de persoonlijke spits Christus leidt tot het eeuwige leven. Als je
dat leven zoekt, dan kun je niet buiten Hem! Hij is immers ook de enige Weg. Zonder geloof
in en bekering tot Hem, ga je verloren.

Achtergrondinformatie

Opstanding, Leven, Weg, Waarheid:

- In de gemeente van Korinthe waren er mensen die het nut van een geloof in de opstanding
niet inzagen. Men weigerde in elk geval te geloven dat er ook voor Christus’ gelovigen een
opstanding der doden in het verschiet lag. Men vond het minder of helemaal niet nodig en
gewenst dat een gelovige ooit weer terugkeerde tot het lichamelijke bestaan. De apostel
Paulus accepteert deze opvatting in geen enkel opzicht. Hij vat de zaak hoog op en brengt
het probleem tot de wortel van de zaak terug (vers 13). Door de loochening van de
opstanding der doden, wordt Jezus Christus ook voor dood verklaard. Als Christus in Zijn
graf gebleven is, is er ook nooit een streep door de rekening van mijn schuldig verleden
gehaald. Geloven heeft dan geen zin, zegt Paulus. Dan zijn we zelfs ‘de ellendigste van
alle mensen’.

- Opstanding houdt niet alleen een opstanding uit de dood in, maar ook een opstaan uit de
zonden (zie Romeinen 6). Jezus zegt dat Hij de Opstanding is. Alle krachten zijn in Hem.
De verbreking van elke band van de dood, van de macht van de dood, van de invioed van
de dood, van de angst voor de dood, van de gevolgen van de dood. Alles wat met de dood
te maken heeft, ligt in Hem. Hij heeft de dood overwonnen, omdat Hij uit de doden is
opgestaan en dus de Opstanding is. Wij kunnen ons wel eens gebonden voelen. In onze
schuld, in onze zonden, in onze zondige wil, in onze zondige begeerten, in ons
Godvijandige gevoel. Ook in onze onwil, onmacht... Maar dit is het evangelie: Jezus komt
en maakt vrij, van wat dan ook. Zo verkondigt Jezus zich aan Martha én aan ons, dat Hij
alle macht heeft, dat Hij de Opstanding Zelf is.

- Wegwijzers vertrouw je. Ze zijn onmisbaar als je op reis gaat. Op je levensreis zijn er ook
gidsen, maar niet alle zijn even betrouwbaar. Eén is er echter wel betrouwbaar en Hij is
ook onmisbaar. Hij die zegt: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid'.

- Jezus zegt niet: Ik ben de kortste, aangenaamste en beste weg, naast andere wegen. Hij
is de énige Weg tot gemeenschap en vrede met de levende God. Dat is hét verschil met
andere religies. Zie ook Handelingen 4:12.

- Jezus verkondigt niet alleen wat waar is, zoals ook Boeddha, Mohammed en Karl Marx dat
zeggen te doen. Hij maakt over Zichzelf een veel verdergaande claim. Hij zegt: ‘Ik ben de
waarheid’. Hij is Degene in Wie de waarheid van en voor alle mensen zichtbaar wordt, in
Wie de Bron van alle waarheid in levende lijve aanwezig is. Als je de waarheid in woorden
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zou kunnen vangen, zou het voldoende zijn als je ze begrepen hebt. Zo kun je ontdekken
of ze waar zijn. Als de waarheid een Persoon is, moet je Hem ontmoeten en leren kennen
(door het Woord) om te ontdekken of Hij je vertrouwen waard is.

Johannes 11:1-46

Vers 1-5 Jezus is in het voorgaande hoofdstuk de Jordaan overgestoken vanwege de
vijandschap van de Joodse leiders in Jeruzalem. Nu bereikt Hem het bericht dat Lazarus ziek
is. Het is de eerste keer dat we in de Bijbel van Lazarus horen. Vandaar dat Johannes toelicht
dat hij een broer is van Martha en Maria. Bij het horen van dit bericht, plaatst Jezus hem
meteen in het grote kader van Gods werk. Deze ziekte leidt niet tot de dood, maar tot de
heerlijkheid van God en de verheerlijking van Zijn Zoon.

Vers 6-8 Twee dagen later stelt Jezus voor om naar Judea te gaan. De discipelen
reageren verbaasd. Ze herinneren de Heiland aan de gevaarlijke situatie in Judea. Hadden de
Joden Hem niet onlangs geprobeerd te stenigen?

Vers 9-10 Jezus maakt een vergelijking met de Joodse tijdrekening, waarin elke dag
twaalf uur heeft . De lengte van de dag varieert door de loop der seizoenen, maar de lengte
van een uur varieert gewoon mee. Die twaalf uren staan vast! Zolang Jezus als het Licht der
wereld op aarde is, is het dag. De tijd van Jezus’ omwandeling ligt vast in Gods raad. Daar
kan geen aanslag van de Joodse leiders iets aan veranderen. Zolang het dag is, kunnen Jezus
en Zijn discipelen dus vrijuit werken, zonder angst om te struikelen. Mensen die zonder dit
Licht wandelen, wandelen in duisternis en lopen groot gevaar zich te stoten.

Vers 11-15  Na deze uitleg kan Jezus vertellen wat Hij precies gaat doen. De discipelen
begrijpen de metafoor van het slapen niet, en menen een reden te hebben om die gevaarlijke
reis niet te hoeven ondernemen. Slapen is toch een teken dat hij aan de beterende hand is?
Dan zegt Jezus onomwonden: Lazarus is gestorven. Hij voegt er aan toe blij te zijn dat Hij er
niet bij was. Daardoor zal er nu iets gebeuren waardoor het geloof van de discipelen opnieuw
versterkt zal worden. Wat Hij precies gaat doen, heeft Hij in vers 11 al gezegd.

Vers 16 Thomas (Hebreeuws voor ‘tweeling’) of Didymus (Grieks met dezelfde
betekenis) spoort zijn medediscipelen aan om met Jezus mee te gaan naar Judea. Niet omdat
hij in de goede afloop gelooft , maar hij wil zijn Heere niet alleen laten gaan.

Vers 17-21  Na ongeveer een dag komen ze in Bethanié. Lazarus ligt dan al vier dagen in
het graf. Voor zover mensen al geloofden dat Lazarus nog opgewekt kon worden, was dat na
zo'’n lange tijd geheel uitgesloten. Als Martha hoort dat de Heiland is aangekomen, haast ze
zich Hem tegemoet. Haar eerste woorden zijn geen verwijt, want ook als Jezus meteen
gekomen was, was Hij niet op tijd geweest. Ze zijn eerder een verzuchting en ook een uiting
van geloof.
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Vers 22-27 Met de daarop volgende woorden veronderstelt ze niet een eventuele
opstanding. Die gedachte kwam bij Martha niet eens op (vers 24, 39). Ze wil zeggen dat haar
geloof in Jezus, ondanks dit verlies, geen schade heeft geleden. Jezus maakt meteen duidelijk
wat Hij komt doen, maar Martha plaatst die woorden in het perspectief van de wederkomst.
Dan spreekt Jezus die machtige woorden: ‘IK BEN de Opstanding en het Leven’. Opstanding
en leven zijn zozeer met Hem verbonden, dat Hij ze niet alleen maar schenkt, maar dat Hij kan
zeggen dat Hij het is! leder die in Hem gelooft, zal daarom uit Zijn hand het eeuwige leven
beérven. Geen dood en graf kunnen dat leven aan de gelovige ontnemen. Op de vraag of ze
dat gelooft, antwoord Martha: ‘Ik heb geloofd’. Dat betekent: ‘Ik heb geloofd en doe dat daarom
nog’. Ze voegt een belijdenis toe: Jezus is de Zoon van God, de Messias (Christus) die komen
zou!

Vers 28-32  Hierop roept Martha ook Maria, die eveneens meteen het huis verlaat om
Jezus, die buiten het dorp wacht, op te zoeken. Zij doet dit niet onopgemerkt. De omstanders
menen dat ze naar het graf gaat en volgen haar om ook daar te troosten. Maria valt aan de
voeten van de Heiland. Haar eerste woorden zijn dezelfde als die van Martha.

Vers 33-37  Jezus vraagt eerst de weg naar het graf, maar dan stromen ook Hem de tranen
over de wangen. De Heere Jezus is oprecht begaan met het leed van Martha en Maria, maar
Hij weet ook dat de dood hier niet het laatste woord zal hebben. De Joden zien Zijn ontroering
en stellen vast dat Jezus Lazarus lief had. Enkele anderen maken kritische opmerkingen, maar
Hij Die de Opstanding en het Leven is, zal hier over de dood triomferen.

Vers 38-42  Bij het graf aangekomen, wordt Hij opnieuw innerlijk bewogen. Het graf, een
spelonk, is afgedekt met een steen. Jezus beveelt de steen weg te halen, maar Martha sputtert
tegen. Lazarus’ ontbinding zal al hebben ingezet. Jezus herinnert haar aan Zijn eerdere
woorden. De steen wordt verwijderd, maar nog voor er iets gebeurt, heft Jezus de ogen op
naar boven en dankt de Vader voor de gebedsverhoring. Deze dankzegging blijkt in vers 42
vooral een geloofsbelijdenis te zijn. Hij bad niet tot Zijn Vader omdat Hij als God de Zoon niet
de macht zou hebben om Lazarus op te wekken, maar omdat Hij als Middelaar Zich aan de
wil van de Vader heeft onderworpen om deze macht te gebruiken.

Vers 43-44  Hierop beveelt Jezus Lazarus met krachtige stem uit het graf te komen. Het
ongelooflijke gebeurt: Lazarus, die al vier dagen in het graf lag, komt met grafdoeken en al het
graf uit! Jezus’ zorg is nu in de eerste plaats voor Lazarus zelf. Hij geeft opdracht de
grafdoeken los te maken waarin Lazarus gewonden was en hem heen te laten gaan.

Vers 45-46  Dit grote wonder heeft onder de Joden opnieuw tweeérlei uitwerking. Velen
kunnen niets anders dan vol verbazing in Jezus geloven. Anderen blijken zich echter te
verharden. Zij gaan naar Jezus’ vijanden, de Farizeeén, om alles te vertellen.
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Alternatieve (start)opdracht
e Laat de jongeren in tijdschriften naar foto’s en plaatjes zoeken die volgens hen met ‘leven’
te maken hebben. Laat ze kort hun keuze toelichten en plak ze eventueel op een groot vel

papier.

e Begin met het filmpje van ABC van het geloof.

Antwoorden
Startopdracht

Elia en Elisa wekken beiden een dode jongen op (1 Koningen 17; 2 Koningen 4). Er
komt een man tot leven die in Elisa’s graf gelegd wordt (2 Koningen 13). In het Nieuwe
Testament zijn het de jongen uit Nain (Lukas 7), het dochtertje van Jairus (Lukas 8 of
Markus 5), Lazarus (Johannes 11), de Heere Jezus, Eutichus (Handelingen 20).

Geloven, daar gaat het om. Zie ook Johannes 11:40. Jezus zegt hier: “Heb Ik u niet
gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?”

Als je niet gelooft in de opstanding uit de doden, waarom geloof je dan? Eén van
de redenen om te geloven is, dat je na de dood het eeuwige leven mag ontvangen.
Paulus betoogt in 1 Korinthe 15 (via een logische redenering) bovendien dat als de
Heere Jezus niet opgewekt was, de apostelen dan leugenaars zouden zijn (want
die verkondigden de opstanding der doden) en dat als Christus niet opgewekt is,
de gelovigen nog in hun zonden zijn. De HELE zaligheid komt daarmee dus op
losse schroeven te staan.

. Als er dan geen opstanding der doden is en je gelooft toch, dan zegt Paulus:

vers 16: dan is Christus niet opgewekt.

vers 17: dan kunnen onze zonden niet vergeven worden (door de opstanding kan
dat wat de Heere Jezus met Zijn lijden en sterven verdiend heeft, ook uitgedeeld
worden).

vers 18: dan is er geen hoop dat de mensen die al gestorven zijn weer zullen
opstaan

Zonder dit geloof in de Opstanding (Jezus Christus) kun je niet zalig worden.

Ze gelooft dat Jezus macht heeft om zieken te genezen. En daarom wil ze zo graag
dat Hij eerder gekomen was zodat Lazarus niet had hoeven sterven. Maar tegelijk
spreekt ze geloof uit in Zijn macht. Ze wil zeggen dat haar geloof in Jezus, ondanks
dit verlies, geen schade heeft geleden. Martha denkt hier niet aan de mogelijkheid
van de opwekking van Lazarus.

Nee, ze denkt dat Hij spreekt over de opwekking op de jongste dag, als alle doden
weer levend zullen worden.

De Heere Jezus laat zien dat een gelovige voor altijd leeft, zelfs als hij sterft. Je zou
dus kunnen zeggen dat het leven doorgaat, zelfs als de dood hier op aarde
scheiding maakt. Eeuwig leven bij God in de hemel.
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3. Zoek en u zult vinden.

4.

6.

Praat met de jongeren door over welke dingen in het leven maken dat zij zich
gebonden kunnen voelen (zonden, activiteiten die hen helemaal in beslag kunnen
nemen). Op welke manier merken zij dat in hun leven? Als jongeren zich niet
gebonden voelen, laat de duivel hen blijkbaar met rust. Geen goed teken, want
dan heeft hij geen werk aan jou. Als je je niet gebonden voelt, wil dat echter niet
zeggen dat je dan ook niet gebonden bent. De Bijbel is daar heel duidelijk over:
als je de zonde doet, ben je een slaaf van de zonde (zie Johannes 8:34). Gods
Woord wil ook jongeren daarvan overtuigen, opdat ze de bevrijding bij de Heere
Jezus zullen zoeken (zie vraag b).

Echte bevrijding is te vinden bij de Heere Jezus Christus: Hij is gekomen om de
werken van de duivel te verbreken! (1 Johannes 3:8) Zijn opstanding is het bewijs
dat Hij machtig is om dood en zonden te overwinnen.

God heeft je geschapen met één belangrijk levensdoel: God verheerlijken en Hem
voor eeuwig te genieten. Dat begint hier al op aarde en zal volmaakt zijn in de
hemel. Uit je levenswijze kun je opmaken of je beantwoordt aan dat levensdoel en
of het doel van je levensreis de hemel is. Ter vergelijking: lemand die op wintersport
gaat, zie je thuis niet zijn zwemspullen inpakken. De manier waarop je nu leeft, zegt
iets over waar je naartoe gaat. Probeer met de jongeren hun levensreisdoel helder
te krijgen. Wat vinden zij het belangrijkste in hun leven? Wat houdt hen bezig?
Waar zijn hun gedachten mee gevuld?

Tip: zorg voor een afbeelding van deze plaat. Op internet is ook een moderne versie
te vinden. Verschillen tussen de brede en de smalle weg kun je zien aan wat je
handen, voeten, ogen, oren en mond allemaal doen. Dit antwoord klinkt enigszins
apart maar misschien is het duidelijk met de plaat erbij? Eten/zien/etc. de mensen
op de smalle weg andere dingen dan de mensen op de brede weg? De mensen op
de smalle weg willen alles in hun leven gebruiken voor Gods koninkrijk. De anderen
gebruiken alles wat ze hebben, hun gaven en talenten, voor hun eigen eer. Probeer
de antwoorden van de jongeren concreet te maken. (Hoe is dat bijvoorbeeld in onze
tijd?)

Probeer de antwoorden van de jongeren uit te diepen: bij welk gedeelte van de weg
horen die?

Door je leven te leggen naast (en te toetsen aan) Gods Woord.

7. Wat vraagt Thomas? Hij zegt dat hij niet weet waar de Heere Jezus heen gaat en vraagt

hoe ze dan ooit de weg kunnen weten naar die (onbekende) plaats.
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Wat is de aanleiding voor deze vraag? De Heere Jezus zegt dat Hij weggaat, naar Zijn
Vader in de hemel. Hij zegt erbij dat Zijn discipelen weten waar Hij heengaat en dat ze ook
de weg daarnaar toe weten.

Wat is het antwoord van de Heere Jezus? Ik ben de Weg naar de Vader.

Stellingen

Dat is helemaal waar. Je vindt het in de uitspraak van de Heere Jezus in Johannes
14:6 terug. Praat met de jongeren door over de consequenties van deze uitspraak. Wat
betekent het voor hen persoonlijk?

Als Jezus de enige Weg naar God is, dan kun je daar ook voor 100% zeker van zijn.
Wat andere religies ook beweren en hoe beperkend het ook lijkt te klinken, de
wetenschap dat Jezus dé Weg is, is uiteindelijk bevrijdend. Er is namelijk een weg, en
die weg is nog te begaan ook!

Was dat niet precies wat Jezus tegen Martha zei? leder die in Hem gelooft zal leven,
zelfs als hij gestorven is. Andersom geldt dat wie zonder Jezus leeft, dood is in de
zonde en misdaden. Dan ben je dus een levende dode.

Dat lijkt wel zo te zijn, maar wat versta je onder leven? Echt leven zoals God het heeft
bedoeld is leven met Hem en tot Zijn eer. Kijk, je kunt hier op aarde naar het lijkt prima
zonder God leven. Maar dat is ten diepste geen leven, het geeft ten diepste geen
vervulling. Echte rust en vulling is alleen te vinden bij Hem.

a. lk ben de ware Wijnstok.
b. Zie hiervoor de extra schets.
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