
 

Genesis 8:15-9:17  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Spel Kaarten op tafel of plaatjes uit leidingdeel voor startopdracht  

• Tekenmateriaal voor vraag 4  

• Knutselspullen voor de slotopdracht  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Genesis 8:15-9:17  

✓ Genesis 8:1-14  

✓ (deel van het) Doopformulier  

✓ Psalm 93  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 105:3, 4 en 5  

✓ Psalm 19:1 en 6  

✓ Psalm 89:1  

✓ Psalm 93:1, 2, 3 en 4  

✓ Vrees niet, want Ik heb u verlost 

✓ Groot is Uw trouw, o Heer’ 

✓ God is getrouw  

• Dankpunten:  

✓ Dank de Heere voor alle beloften die Hij ons heeft gegeven.  

✓ Dank God dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.  

• Gebedspunten: 

✓ Bid om een nieuw begin voor mensen die vastgelopen zijn in zonde, ellende of verdriet.  

✓ Bid of de Heere Zijn doopbelofte waar maakt in het leven van elk gemeentelid.  

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag 

beantwoorden:  

Wat belooft God aan Noach en wat betekent dit voor jou? 

 

Alternatieve startopdracht 

• Als je tijdens de vorige avond het filmpje op www.arkvannoach.com niet bekeken hebt, is 

dat een leuke starter.  

http://www.arkvannoach.com/


 

• Doe een inlevingsopdracht. Bedenk in groepjes zo goed mogelijk hoe het leven (een jaar 

lang!) in de ark eruit gezien heeft.  

 

Achtergrondinformatie bij Genesis 8-9:17  

Genesis 8  

Vers 1-14 De HEERE dacht in Zijn barmhartigheid aan Noach, de erfgenaam van de belofte, 

en aan zijn gezin, waaruit de nieuwe mensheid zou ontstaan! Noach wist niet hoe lang hij in 

de ark moest blijven. Misschien is hij bang geweest dat hij nooit meer uit de ark zou komen. 

Maar God vergeet niet één van Zijn schepselen (Lukas 12:6). Dan gaat het waaien, het water 

verdwijnt langzaam. De ark raakt vast op een van de bergen van Ararat, op de grens van 

Turkije, Rusland en Iran. 

 

De raaf (een aaseter) kan zich al snel redden. Maar de duif leeft van zaad en dat was nog niet 

te vinden. De tweede keer heeft ze een afgeplukt olijfblad bij zich: de bomen komen weer 

boven water. Noach wacht steeds zeven dagen, waarschijnlijk heeft hij de duif op de sabbat 

laten gaan, wat betekent dat Noach ook in de ark de sabbat onderhield. De olijftak is het teken 

van de hoop. 

 

Vers 15-22 Noach heeft gewacht op Gods bevel om uit de ark te gaan. Hij is in totaal één jaar 

en tien dagen in de ark geweest. De opdracht van vruchtbaarheid doet denken aan Genesis 

1:22 en 28. In feite is er een soortgelijke situatie ontstaan als bij de schepping; er wordt een 

nieuw begin gemaakt. Eerst gaat Noach met zijn gezin naar buiten. Daarna de dieren, 

groepsgewijs, naar hun soort. Noach bouwt een altaar van (ongehouwen) stenen. De dieren 

worden geheel verbrand. Noach treedt hier als het ware op als priester van de nieuwe 

mensheid (vgl. Job 1:5 en 42:8). Het offer ziet op verzoening en is een teken van dankbaarheid 

voor de overleving. Het woord dat met ‘lieflijke’ is vertaald, betekent ook kalmerende, 

troostende, verzoenende. In vers 21a wordt op menselijke wijze van God gesproken. De 

HEERE aanvaardt het offer, om Christus’ wil, Die duizenden jaren laten geboren werd. ‘De 

HEERE zeide in Zijn hart’ wijst erop dat Hij bij Zichzelf te rade gaat. Vers 21b zegt dat de mens 

zich ook na de zondvloed niet beter zal gaan gedragen, want het kwaad woont in het hart van 

de mens (vgl. Genesis 6:5, 9:21-27; Exodus 33:3; 34:9; DL I, art.1). De vloek uit Genesis 3:17 

blijft wel, maar er komt geen nieuwe zondvloed. Daarin komt Gods genade en barmhartigheid 

naar voren (vgl. Exodus 33:9; Romeinen 9:14-16). De belofte uit vers 21, die het karakter heeft 

van een eed (Jesaja 54:9), zal gelden tot aan het laatste oordeel. Dan zal er door het oordeel 

heen een nieuwe aarde komen, waarop gerechtigheid woont (2 Petrus 3:10-13). De 

natuurwetten, die God in Zijn schepping legt, zijn een teken van Gods goedheid en worden 

door de slechtheid van de mens niet verijdeld (vgl. Mattheüs 5:45). Het is goed mogelijk dat 

ten gevolge van de zondvloed er een verandering is opgetreden ten aanzien van het klimaat 

en de seizoenen. De woorden ‘al de dagen der aarde’ wijzen er op dat de leeftijd van de aarde 

begrensd is. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (Jesaja 65 en 66; 2 Petrus 

3:10). Ook komt er een oplossing voor het kwaad in de harten van de mensen. Christus zal 

door Zijn Geest voor een innerlijke vernieuwing zorgen (Ezechiël 36:32; 2 Korinthe 5:17; 

Openbaring 21:5). 

 



 

Genesis 9 

Vers 1-7 Hier wordt Gods verbond met Noach verder uitgewerkt (vgl. Genesis 6:18; 9:9). Dit 

verbond is geheel eenzijdig en kan niet teniet worden gedaan door de ongehoorzaamheid van 

de mens. Het verbond is daarmee wereldomvattend. De bepalingen van het verbond hebben 

de bewaring van het leven als doel. Na zijn offer zegent God Noach. Zonder Gods zegen is er 

geen echt gelukkig leven mogelijk. Net als de dieren (Genesis 8:17) krijgt ook de mens 

opnieuw de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Als Gods onderkoning krijgt de mens gezag 

over de dieren. Bovendien komt er de toezegging dat de dieren vrees en ontzag zullen hebben 

voor de mens. De mens zal daarom niet zomaar door de wilde dieren verslonden worden. Het 

gaat alleen over de ‘wilde’ dieren; het vee wordt niet genoemd. De mens blijft aan de Schepper 

wel verantwoording schuldig over zijn handelswijze met de dieren. Hij krijgt toestemming om 

dieren te doden en/om ze als voedsel te eten. Het is niet zeker of men voor die tijd vegetarisch 

at (vgl. Genesis 4:4). Bloedig vlees en bloed mogen niet genuttigd worden, omdat bloed de 

drager is van leven(skracht) (vgl. Handelingen 15:20). Bij de heidenen dacht men zijn eigen 

levenskracht te versterken door bloed te consumeren. God verbiedt het omdat Hij alleen de 

Gever van het leven is. Bovendien is bloed bedoeld tot verzoening (Leviticus 17:11). In vers 5 

worden alle mensen als een onderlinge familie (broeders) voorgesteld. De doodstraf wordt 

ingevoerd. Mensen die opzettelijk iemand anders doden, moeten sterven. Deze straf 

weerspiegelt Gods recht over leven en dood. Hij neemt het leven, dat Hij alleen kan geven, in 

bescherming. Ondanks de verwoestende gevolgen van de zondeval is de mens nog steeds 

beelddrager van God. Wanneer een dier een mens doodt, moet het dier ook gedood worden 

(Exodus 21:28-29). Vers 7 is bijna een herhaling van vers 1 (vgl. Psalm 127:3).  

 

Vers 8-17 Wat de HEERE in hoofdstuk 8:21 ‘in Zijn hart’ zei, maakt Hij nu bekend aan Noach. 

Het dubbele ‘Ik’ in vers 9 benadrukt dat alle verbonden tussen God en mens door God Zelf 

gesloten worden. De HEERE alleen is trouw om Zijn verbond na te komen. Bijzonder is dat 

het verbond ook met de dieren wordt gesloten (vgl. Joël 2:22). Hieruit spreekt Gods zorg voor 

en liefde tot Zijn schepping. Het verbond geldt tot ‘eeuwige geslachten’, dat is: tot het einde 

der tijden.  

God weet dat de mensen opnieuw zullen zondigen tegen Hem, maar ondanks die wetenschap 

richt Hij toch een verbond op met hen. God is vol goedheid voor zondaren. Het omvat ook de 

dieren. Er komt geen wereldwijde watervloed meer, al kunnen er wel grote overstromingen 

voorkomen. Dit verbond houdt echter niet in dat de aarde niet zal vergaan. Door de zonde zal 

de aarde eens verwoest worden door het vuur (2 Petrus 3:6, 7). Het ‘Ik, zie Ik’ onderstreept 

dat God Zelf het initiatief voor het verbond neemt. 

Als teken van het verbond stelt God de regenboog. Het is een onderstreping van de waarheid 

van Zijn beloften. Ook voor deze tijd was de regenboog waarschijnlijk wel te zien, maar nooit 

als teken van Gods verbond. God zegt dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft. Hij wil ons door 

het teken van de regenboog hoop geven en ons vertroosten in moeilijke tijden. De regenboog 

kan natuurkundig verklaard worden, maar is voor de christen tot versterking van zijn geloof. 

De herhaling van zinnen over het verbond geeft het belang van het onderwerp aan. Bovendien 

wijst het ook op de zekerheid dat God Zich houdt aan Zijn toezeggingen. Zoals uit vers 16 

blijkt, herinnert de regenboog niet zozeer (alleen) de mens, maar God Zelf aan het verbond. 

Hij zal de aarde trouw blijven. Nooit zal er meer een zondvloed komen. 



 

De brug naar jongeren  

Ook jongeren kunnen snakken naar een nieuw begin. Deze schets laat zien dat er bij de Heere 

altijd een nieuw begin mogelijk is. Hij is de God van de doop. De jongeren hebben het teken 

op hun voorhoofd dat de Heere ook hun God wil zijn! Roep ze op om met al hun zonden, met 

hun moedeloosheid, met hun eenzaamheid naar Hem toe te gaan. Hij kan én wil helpen! Al is 

dat soms op een andere manier dan wij denken… Noach had ook niet kunnen vermoeden dat 

hij een jaar lang in de ark zou verblijven. Maar dat is de weg die de Heere met hem gaat. Zo 

wil de Heere ook met ons Zijn weg gaan. Laat je dan door Hem leiden! 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Het is het makkelijkst om de afbeeldingen uit het spel ‘Kaarten op tafel’ te gebruiken. Gebruik 

anders de afbeeldingen van de volgende pagina.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. –  

  

2.    

a. De Heere dacht aan Noach. Hij zorgde ervoor dat het water tot stilstand kwam.   

b. 40 dagen nadat de toppen van de bergen zichtbaar geworden zijn, doet Noach pas 

iets. De ark ligt dan al zo’n 4 maanden vast op de berg Ararat. Noach opent het raam 

en laat een raaf uitvliegen.  

c. De raaf komt niet terug. Hij kan al overleven. De duif komt eerst terug omdat er nog 

geen droog land is waarop zij kan leven. Na een week komt de duif terug met een 

takje: teken van nieuw leven. Nog een week later komt de duif niet meer terug.  

d. Noach haalt het luik van de ark af en ziet dat de aarde droog is. Hij wacht tot de Heere 

spreekt. In vers 16 lees je dat God de opdracht geeft om de ark uit te gaan.  

e. Noach vertrouwt helemaal op de aarde. God heeft de deur van de ark gesloten en nu 

is het ook de Heere Die de opdracht geeft om de ark te verlaten.  

 

3.    

a. De Heere heeft het welzijn van de mens op het oog. Hij is genadig en wil, ook met een 

zondig mens, opnieuw beginnen.  

b. Openbaring 21:5. Jeremia 31:31. Klaagliederen 3:22-23. 2 Korinthe 5:17.  

 

4.  

a. –  

b. Het offer van Noach was een offer ter verzoening van de zonden – zo is de Heere 

Jezus gestorven als het Offer. Alle offers uit het Oude Testament wijzen uiteindelijk 

vooruit naar het offer dat Christus heeft gebracht. Met Zijn offer is er een einde 

gekomen aan de offerdienst.  



 

Je kunt ook een lijn trekken van het offer van Noach als dankoffer naar het ‘offeren’ 

van onze levens aan de Heere. We geven onszelf helemaal aan de Heere, we willen 

Hem dienen met alles wat we zijn en hebben.  

 

5.   

a. Op een heel menselijke manier wordt er hier over de Heere gesproken. De Heere ruikt 

de geur van het offer. Hij neemt Zich voor in Zijn hart. Het zijn menselijke beelden die 

gebruikt worden om tegemoet te komen aan ons beperkte voorstellingsvermogen. Wij 

kunnen niet begrijpen hoe de Heere is, maar op deze manier laat de Heere ons er iets 

van zien.  

b. Hij is vol ontferming en genade. Hij is trouw en liefdevol.  

 

6.   

a. In Genesis zie je tot twee keer toe dat de Heere aan de mens ook de dieren tot voedsel 

geeft. Daarnaast staat ook de opdracht om goed en verantwoord met de schepping 

om te gaan. Dat heeft iets te zeggen over de manier waarop dieren leven en geslacht 

worden. Het is goed om in onze tijd ook duidelijk het verschil tussen mens en dier 

overeind te houden. Er is op grond van de schepping principieel onderscheid tussen 

mens en dier.  

b. Er is een zekere vrijheid waarin iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Niet de vraag 

of je vlees eet is bepalend, het gaat erom of je leeft (en eet) tot eer van God!  

 

7. Bij Lamech is de verhouding niet juist. De Heere gebiedt in Leviticus dat er hetzelfde 

betaald moet worden als er genomen is. Dus: een oog voor een oog, een leven voor een 

leven. Lamech neemt echter een leven voor een schram.    

 

8.    

a. Eigenlijk alles waarmee je je naaste pijn doet of kwetst valt onder het zesde gebod.  

b. Je mag jezelf niet expres in gevaar brengen of pijnigen en kwetsen.  

c. Precies het tegenovergestelde: het liefhebben van en het goeddoen aan je naaste, 

zelfs als deze je vijand is.  

 

9.    

a. De mens.  

b. Door het sterven van Jezus, de Middelaar van dit verbond.  

c. Bij de doop.  

d. Dat God als een Vader voor je wil zorgen, dat Hij als de Zoon je zonden vergeeft, dat 

Hij als de Heilige Geest in je hart en leven wonen wil. Mooi om hierbij een stukje uit 

het doopformulier te lezen!  

e. Dat je helemaal voor Hem leeft, Hem van harte dient en doet wat Hij van je vraagt.  

 

10. Genesis 17: de besnijdenis. Exodus 31: de sabbat. Mattheüs 26: het brood en de wijn.  

 

 



 

Slotopdracht 

Als je de opdracht minder creatief wilt maken, kun je iedereen een passende tekst laten 

opschrijven.  

 

Afbeeldingen voor de startopdracht  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 




