
      Vragen

We lezen Markus 10:46-52 met elkaar. Eerst hardop en 
dan nog een keer zachtjes voor jezelf.

      Stil worden

     Open handen

      Lezen

Vandaag ga je zelf op zoek naar wat de Heere 
God door een bijbelgedeelte aan jou wil vertel-
len. Zonder stilte is dit moeilijk. Om de Bijbel te le-
zen, moet je je kunnen concentreren. Misschien 
zit jouw hoofd nog vol met allerlei gedachten. We 
luisteren een lied om rustig te worden. Daarna 
zijn we even momentje. Doe je ogen maar dicht 
als dat helpt!

De Bijbel lezen is niet altijd eenvoudig. Laten we 
bidden dat God ons helpt om te begrijpen wat 
Hij ons wil zeggen. Je mag je handen openen en 
aan de Heere laten weten dat je Hem nodig hebt. 
Schrijf hier op hoe je dit aan God kunt vragen:

Om dit Bijbelgedeelte beter te begrijpen, gaan we 
vragen beantwoorden! Zo ontdek je wat God jou 
in het verhaal van Bartimeüs wil zeggen.

1. �Onderstreep wat je mooi vindt in de tekst. Zet een 
stippellijntje onder wat je moeilijk vindt. En een 
rondje om wat je interessant vindt.

2. Welke woorden vallen jou op? 

Bijbelstudie bovenbouw: Wat verwacht jij?

Ik neem even de tijd

om Uw Woord te lezen

dat U gegeven heeft

Ik neem even de tijd

zodat U kunt spreken

door Uw Woord dat 

leven geeft

46. En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn 
discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, 
zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan 
de weg te bedelen.
47. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener 
was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon 
van David, ontferm U over mij!
48. En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; 
maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm 
U over mij!
49. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen 
moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen 
hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u.
50. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en 
kwam bij Jezus.
51. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u 
dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: 
Rabboni, dat ik ziende mag worden.
52. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof 
heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en 
volgde Jezus op de weg.

3. �Bartimeüs roept de Jezus. Maar de mensen om 
hem heen worden boos, ze zeggen dat hij zijn mond 
moet houden. Waarom doen ze dat, denk je? 
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Nadat we de tekst hebben gelezen en hierbij 
vragen hebben gesteld is het goed om het weer 
terug te leggen bij de Heere. Bid samen voor 
de dingen die je bij vraag 4 hebt opgeschreven.

      Antwoorden       Toepassen

Schrijf hieronder op wat je hebt geleerd van Bartimeüs. 
Wat kun jij daarmee doen? 

4. �De Heere Jezus vraagt aan Bartimeüs: ‘Wat wil je 
dat Ik voor je doe?’. Sluit even je ogen en beeld je in 
dat Jezus voor je staat en deze vraag aan jou stelt. 
Vul je naam maar in en schrijf op wat jij voor ant-
woord geeft! 

_________________

wat wil je dat Ik 
voor je doe?
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5. �Bartimeüs vraagt aan Jezus of hij weer mag zien, lees 
maar in vers 51. Bartimeüs krijgt waar hij zo naar ver-
langt. Wat zou hij hebben gezien toen zijn ogen weer 
open gingen? Maak hier een tekening van alsof je door 
de ogen van Bartimeüs kijkt. 

Lees vers 52 nog eens: Bartimeüs wordt niet alleen gene-
zen van zijn blindheid, maar hij krijgt nog iets. 
A. Wat is dat?

B. Waarom is dat zo belangrijk? 

Kun je het gezicht van Bartimeüs verder tekenen, 
nadat Jezus hem genezen heeft?


